
HET GROOTSTE VRIJHEIDSKOOR
SAMENZANG VOOR 5 MEI

WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed.
Den vaderland getrouwe,
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd.
Den Koning van Hispanje,
heb ik altijd geëerd.

ABIDE WITH ME/BLIJF MIJ NABIJ*
Abide with me, 
fast falls the eventide. 
The darkness deepens 
Lord, with me abide.
When other helpers fail 
and comforts flee.
Help of the helpless, 
oh, abide with me.

AMAZING GRACE*

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar ‘t aller stond,
de tirannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt.

I need Thy presence 
every passing hour. 
What but Thy grace 
can foil the tempter’s power? 
Who, like Thyself, 
my guide and stay can be? 
Through cloud and sunshine, 
Lord, abide with me.

Houd, Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Amazing grace how sweet the sound,
that saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found,
was blind but now I see.

't Was grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved.
How precious did that grace appear.
The hour I first believed
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*Eerste couplet ‘Abide with me’ en ‘Amazing Grace’ wordt op 5 mei solo gezongen. 
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Through many dangers, toils, and snares,
I have already come.
This grace has brought me safe thus far,
and grace will lead me home

When we've been here ten thousand years,
bright, shining as the sun.
We've no less days to sing God's praise,
than when we’d first begun.

Amazing grace how sweet the sound,
that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I'm found,
was blind but now I see.
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WAAR DE BLANKE TOP
Waar de blanke top der duinen,
schittert in de zonnegloed.
En de Noordzee vriend'lijk bruisend,
Neerlands smalle kust begroet.
Juich ik aan het vlakke strand.
Juich ik aan het vlakke strand.
‘k Heb u lief, mijn Nederland.
‘k Heb u lief, mijn Nederland.

Waar het lachend groen der heuvels.
‘t kleed der stille heide omzoomt.
Waar langs rijk beladen velden,
Rijn of Maas of Schelde stroomt.
Klinkt mijn lied op oude trant.
Klinkt mijn lied op oude trant.
‘k Heb u lief, mijn Nederland.
‘k Heb u lief, mijn Nederland.

Blijf gezegend, land der Vaad’ren,
maak u eendracht sterk en groot.
Blijf het volk der Koning Willem,
houw en trouw in nood en dood.
Doe zo ieder 't woord gestand.
Doe zo ieder 't woord gestand.
'K Heb u lief, mijn Nederland.
'K Heb u lief, mijn Nederland.
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LAND OF HOPE AND GLORY

Land of hope and glory, 
mother of the free.
How shall we extol thee, 
who are born of thee?

Wider still and wider 
shall thy bounds be set.
God, who made thee mighty, 
make thee mightier yet.
God, who made thee mighty, 
make thee mightier yet.

Land of hope and glory, 
mother of the free.
How shall we extol thee, 
who are born of thee?

Wider still and wider 
shall thy bounds be set.
God, who made thee mighty, 
make thee mightier yet.
God, who made thee mighty, 
make thee mightier yet.
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