
We	zijn	erg	blij	dat	we	een	nabestaande	van	een
Canadese	bevrijder	mogen	verwelkomen	in	ons
dorp.	En	graag	vertellen	we	nu	al	over	Kathie...
Kathie	woont	in	Canada	en	is	de	dochter	van	de
Canadese	bevrijder	Hugh	Des	Braden.	We	hebben
al	veel	mailcontact	met	haar.	Zo	hebben	we	haar
gevraagd	om	ons	alvast	wat	te	vertellen	over	haar
vader.	

Op	de	foto	zien	jullie	hem,	Hugh	Des	Braden.	Hij	is
geboren	op	12	juni	1922	aan	de	westkust,	in	het
noorden	van	Brits-Columbia	(Pouce	Coupe).	

Als	Hugh	7	jaar	oud	is,	sterft	zijn	vader.	Een
moeder	met	vier	jonge	kinderen	blijft	achter.	Het
militair	zijn,	zit	in	het	bloed	van	de	Bradens-familie.
Hughs	stiefvader,	oudere	broer	en	jongere	zus
hadden	allemaal	een	functie	in	het	leger.	

Op	1	april	1943	meldt	Hugh	Des	Braden	zich	dan
ook	aan	bij	het	Canadese	leger.	Hij	wil	graag	piloot
worden,	maar	wordt	geplaatst	bij	de	cavallerie.
Daar	wordt	Hugh	opgeleid	en	leert	diverse
(rups)voertuigen	te	besturen.

In	september	1943	wordt	Hugh	overgeplaatst	naar
Engeland	en	vervolgens	ingedeeld	bij	de	'A	Squadron,	1st	Troop	of	Manitoba	Dragoons'.	Dit	is
de	legergroep	die	als	eerste	bevrijders	te	zien	waren	in	en	rond	de	dorpen	Rouveen	en
Staphorst.	In	Engeland	krijgt	Hugh	training	in	het	besturen	van	zowel	Staghounds	als	andere
verkenningsvoertuigen.

Kort	na	D-day	(6	juni)	wordt	hij	afgezet	in	Normandie.	Hugh	heeft	verschrikkelijke	dingen
meegemaakt	tijdens	de	oorlog.	Zo	was	hij	geschokt	door	de	ravage	in	Frankrijk,	na	de	invasie.
'Ingestorte	gebouwen,	geblokkeerde	wegen,	complete	verwoesting	en	de	geur	van	de	dood	hing
overal',	aldus	Hugh.	

Hughs	legergroep	trekt	vanaf	juni	1944	langzaam	op	naar	het	noorden.	De	Amerikanen	nemen
Duitsland	voor	hun	rekening,	en	de	Canadezen	pakken	een	voortrekkersrol	in	de	bevrijding	van
Nederland.	En	zo	komen	de	Manitoba	Dragoons	in	onze	regio	terecht,	waar	ze	onder	andere
betrokken	zijn	bij	een	groot	incident	in	de	buurt	van	Meppel,	begin	april.	De	Duitsers	geven	niet
zomaar	op.	Op	een	dag	willen	de	Canadezen	de	vluchtroutes	van	de	vijand	afsnijden.	Ze
denken	dat	er	bij	een	boerderij	zo'n	10	Duitsers	zijn,	maar	het	blijken	er	wel	50	a	60	te	zijn.	En
zo	raakt	Hugh	verzeild	in	een	gemeen	vuurgevecht.	

Hugh	heeft	de	menselijke	maat	niet	verloren,	tijdens	de	oorlog.	Ook	in	de	Duitse	soldaat	zit	een
mens,	weet	hij.	En	dat	besef	is	cruciaal	als	hij	Duitse	gevangenen	moet	bewaken.	Daar	raakt	hij
ook	in	gesprek	met	een	Duitse	gevangene	die	voor	de	oorlog	in	Canada	was	geweest.	Ze
blijken	zelfs	een	gemeenschappelijke	kennis	te	hebben.	

Kathie:	''Op	zo'n	moment	is	het	fijn	dat	de	oorlog	voorbij	is.	Ik	weet	zeker	dat	mijn	vader	het	heel
moeilijk	zou	hebben	gehad	met	die	wetenschap	te	moeten	vechten	tegen	zo'n	persoon".

Zonder	alle	royale	bijdragen	van	lokale	ondernemers	en
organisaties	in	onze	gemeente	is	het	organiseren	van	dit
grote	evenement	onmogelijk.	Wij	zijn	ontzettend	dankbaar
voor	de	grote	financiële	steun.	Op	onze	website	vindt	u
een	overzicht	van	de	sponsoren.	

Ook	Provincie	Overijssel	en	Gemeente	Staphorst	steunen
dit	project.	Dank	voor	het	vertrouwen	dat	wij	dit	mogen
organiseren.	

Deze	nieuwsbrief	is	verstuurd	namens	de	Stichting	75	jaar	Bevrijding	Staphorst-
Rouveen	e.o.	Heeft	u	vragen/opmerkingen?	Stuur	ons	een	berichtje	via	de	mail.

www.hetgrootstevrijheidskoor.nl	
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Over	ruim	een	maand...

Over	ruim	een	maand...dan	is	het	zover.	Op	alle	fronten	worden	er	al	voorbereidingen	getroffen.
Onze	commissie	is	verdeeld	in	verschillende	werkgroepen,	die	weer	in	contact	staan	met	een
leger	aan	vrijwilligers,	uit	het	dorp,	maar	ook	in	het	hele	land.	De	komende	weken	wordt	het
draaiboek	definitief	gemaakt	en	natuurlijk	gaan	we	alvast	oefenen	voor	de	massale	volkszang.
Bent	u	erbij	op	30	maart	en/of	13	april?	

Verhalen,	zang,	militaire	voertuigen,	overtrekkende	vliegtuigen	en	nog	veel	meer.	Dat	kunt	u	op
vrijdagavond	5	mei	verwachten!	

In	onze	contacten	met	nabestaanden	horen	we	telkens	weer	nieuwe	verhalen	die	diepe	indruk
op	ons	maken.	Het	liefst	zouden	we	die	allemaal	uitgebreid	naar	voren	laten	komen	op	5	mei,
maar	vanwege	een	maximale	duur	van	het	programma	is	dat	onmogelijk.	

Deze	verhalen	mogen	niet	verloren	gaan.	Daarom	vertellen	we	in	de	nieuwbrieven	meer
hierover.	Want	uiteindelijk	is	het	doel	van	alles:	verhalen	doorgeven,	opdat	we	niet	vergeten.	

Dochter	van	Canadese	bevrijder	komt	naar	Rouveen!

Hugh	Des	Braden	op	de	Staghound	(verkenningsvoertuig)	die	hij	bestuurt.

Hugh	blijft	ook	na	de	bevrijding	actief	in	het	leger.	Hij	mag	dan	'held'	zijn,	het	betekent	niet	dat
de	rest	van	het	leven	je	dan	toelacht.	Zijn	eerste	vrouw	(getrouwd	in	1947)	overlijdt	na	de
bevalling	van	hun	eerste	kindje.	En	dan	staat	Hugh	er	alleen	voor	met	een	dochter	(die	de
bevalling	wel	overleeft).	Judy	wordt	opgevoed	door	Kathie's	grootouders.	Vier	jaar	later	trouwt
Hugh	opnieuw,	met	June	en	in	1954	wordt	Kathie	geboren.		

Hugh	vertelde	zijn	kinderen	vaak	over	hoe	de	mensen	in	'Holland'	dankbaar	waren,	en	die
dankbaarheid	ook	uitspraken	naar	de	bevrijders.	Hugh	noemt	de	vriendelijkheid	en	vrijgevigheid
van	de	Fransen	en	Nederlanders.	Dat	ze	bij	de	bevrijding	werden	overladen	met	voedsel,	terwijl
er	zo	weinig	was.	Hugh	is	trots	op	de	medaille	die	hij	van	de	Nederlandse	regering	ontvangt,	als
dank	voor	bewezen	diensten.		

Gedurende	zijn	hele	leven	is	Kathie's	vader	actief	gebleven	in	het	Royal	Canadian	Legion	en	bij
verschillende	liefdadigheidsorganisaties.	Kathie	is	trots	op	haar	ouders.	En	hoe	ouder	ze	wordt,
hoe	meer	ze	zich	verdiept	in	de	geschiedenis.	Ze	beseft	zich	meer	en	meer	dat	er	zoveel	lessen
getrokken	kunnen	worden	uit	het	verleden.	

Kathie:	'Ik	ben	daarom	onder	de	indruk	van	de	inspanningen	van	de	mensen	in	Nederland	om
de	jongere	generaties	te	informeren	over	de	gevolgen	van	de	oorlog.	We	moeten	de	offers	van
generaties	voor	ons	herdenken	om	de	democatie	te	beschermen	en	te	vechten	tegen	tirannie'.

Op	5	mei	is	Kathie	in	Rouveen	en	zal	op	het	podium	een	kort	getuigenis	geven,	over	'herdenken
en	doorgeven!'

Hugh	Des	Braden	met	zijn	vrouw.	Een	foto	genomen	in	2001,	tijdens	hun	50-jarig	huwelijksjubileum.	Hugh	is	in
maart	2014	overleden.

Geweldig	animo	kinderkoor

Wat	fantastisch!.	Al	meer	dan	170	aanmeldingen	voor	het	kinderkoor.	Ze	zullen	onder	andere
het	Hatikvah	zingen,	ter	herinnering	aan	de	Joodse	(dwang)arbeiders	in	onze	dorpen.	Dat	moet
wel	indrukwekkend	worden.	Zeker	omdat	een	aantal	kinderen	ook	in	klederdracht	zal
verschijnen.	We	herinneren	de	kinderen	nog	aan	de	oefenavonden	op	17	en	24	april.
Binnenkort	versturen	we	de	ouders	van	kinderen	(die	zich	hebben	aangemeld)	informatie	per
mail.

Zit	jij	op	een	basisschool	buiten	de	gemeente	Staphorst,	maar	woon	je	wel	in	de	gemeente
Staphorst?	Dan	mag	je	natuurlijk	ook	meedoen!	Aanmelden	kan	nog	tot	1	april.

Ga	voor	informatie	en	aanmelden	naar	onze	website:	www.hetgrootstevrijheidskoor.nl

Oefenavonden	Het	Grootste	Vrijheidskoor

Samenzang	hoort	echt	bij	onze	cultuur.	Hoe	geweldig	zal	dan	een	groot	vrijheidskoor	klinken,
een	massale	volkszang	in	de	openlucht!	Met	bekende	liederen	die	ontroeren.	We	willen	er	alles
aan	doen	zodat	het	een	prachtige	belevenis	wordt.	Kom	daarom	oefenen	onder	leiding	van
dirigent	Johan	Bredewout.	Hij	zal	op	5	mei	ook	de	muzikale	leiding	hebben.	Op	donderdag	30
maart	en/of	13	april	bent	u	van	harte	welkom	in	De	Levensbron,	Esdoornlaan	3	in	Rouveen.	De
oefenavonden	beginnen	om	19.00	uur	tot	ongeveer	19.45	uur.	Inloop	vanaf	18.30	uur.	Opgeven
is	niet	nodig.		

We	publiceren	de	liederen	ook	op	onze	website	www.hetgrootstevrijheidskoor.nl.	U	vindt	deze
terug	onder	'programma'.

Wat	is	het	vrijheidskoor?
Af	en	toe	krijgen	we	vragen,	over	wat	het	'grootste	vrijheidskoor	van	Nederland'	nu	precies
inhoudt.	Dit	'vrijheidskoor'	is	één	van	de	onderdelen	op	5	mei	2023.	Hoe?	Als	publiek	vormen
we	samen	een	groot	koor,	waardoor	een	massale	volkszang	ontstaat.	Op	5	mei	neemt	u
gewoon	plaats	tussen	het	publiek	en	wordt	u	onderdeel	van	de	volkszang.	We	verwachten	ook
buitenlandse	gasten	en	daarom	zingen	we	Nederlandse	en	Engelstalige	liederen.	Deze	liederen
passen	bij	de	verschillende	onderdelen	in	het	programma.	

Originele	Staghound	in	Rouveen

Het	zijn	de	Franse	parachutisten	geweest	die	in	1945	als	eerste	bevrijders	op	Staphorster
bodem	staan.	Ze	landen	in	de	nacht	van	zondag	8	april	1945	bij	de	bossen	van	Staphorst	maar
laten	zich	niet	echt	zien	aan	de	bevolking.	Later	die	dag,	op	8	april,	rijden	de	Canadese
bevrijders	van	de	Manitoba	Dragoons	Staphorst	en	Rouveen	binnen,	met	hun	Staghound-
verkenningsvoertuigen.	Datzelfde	gebeurt	op	maandag	9	april	1945.	Hierboven	heeft	u	al
gelezen	dat	Hugh	des	Braden	zo'n	Staghound	bestuurde.	En	ja!	Op	5	mei	komt	een	echte
Staghound	naar	Rouveen.	Zeer	uniek!	Prachtig	om	te	zien.

Er	komen	nog	veel	meer	voertuigen	naar	Rouveen!	Daarover	binnenkort	meer.

Foto	archief	Gerrit	Stegeman

Documentaire	'Duutsers'	bij	EO,	NPO

Op	verzoek	van	de	Oranjevereniging	Rouveen	heeft	documentairemaker	Geertjan	Lassche	in
afgelopen	jaren	de	laatste	ooggetuigen	van	de	oorlog	geinterviewd	met	zijn	camera.	Toen
kinderen,	nu	in	de	herfst	van	hun	leven.	Een	tiental	inwoners	uit	Rouveen	vertelt	in	de
documentaire	'Duutsers'	hoe	ze	als	kind	de	bezetter	en	de	bezettingstijd	hebben
ervaren.	Lassche	heeft	de	gesprekken	verweven	in	een	chronologisch	verhaal,	van	mobilisatie
tot	bevrijding,	met	de	titel	'Duutsers'.	Een	lange	versie	is	vorig	jaar	vertoond	in	het	pop-up-
museum	van	de	Oranjevereniging.	Een	ingekorte	en	verfraaide	versie	zal	op	4	mei	2023,	de	dag
voor	ons	evenement,	voor	het	hele	land	te	zien	zijn.	De	EO	zendt	de	documentaire	uit,	op
NPO2,	na	Nieuwsuur	(22.10	u).	Ook	zullen	korte	fragmenten	uit	de	documentaire	'Duutsers'
worden	vertoond	op	het	Kerkplein	in	Rouveen.	
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